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DOKKUMTOCHT 2022 

Donderdag 1 & vrijdag 2 september 2022 

 

 

 

Een fietsbedevaart ter ere van 100 jaar St. Bonifatiuscollege Utrecht. 

 

 

Missie: 

Fossielvrij zeven kruiken gevuld met het heilige bronwater 

van Dokkum naar Utrecht brengen. 
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1.  Inleiding. 

 

 

Onze school is vernoemd naar een katholieke heilige: Sint Bonifatius. Zijn beeld 

staat in de centrale hal van de school. Wie was hij? Wat heeft de Dokkumtocht 

tijdens dit lustrumjaar met hem van doen? Een fietsbedevaart? En waarom naar 

Dokkum? 

Bonifatius werd omstreeks 672 als Winfried geboren in het plaatsje Crediton in 

het zuiden van Engeland. Aangezien het in die tijd gebruikelijk was om kinderen 

uit adellijke families al op jonge leeftijd naar het klooster te sturen, deed 

Bonifatius op zevenjarige leeftijd zijn intrede in het klooster van Exeter. Na 

enkele jaren werd hij voor verdere studie overgeplaatst naar het klooster 

Nursling. Daar legde hij zijn gelofte af als Benedictijner monnik en werd hij op 

zijn dertigste tot priester gewijd. Niet lang daarna werd Bonifatius benoemd tot 

hoofd van de kloosterschool en maakte hij naam als leraar, prediker en 

diplomaat.  

In 716 besloot hij gehoor te geven aan zijn roeping, het verkondigen van het 

evangelie. Hij vertrok vol goede moed naar Friesland om daar missionaris te 

worden. Hoewel hij een begenadigd spreker was, kon hij de Friezen niet tot het 

christendom bekeren. Teleurgesteld maar niet ontmoedigd, keerde hij in het 

najaar terug naar Engeland.  

Twee jaar later, in 718, verliet Bonifatius zijn geboortestreek voorgoed. Hij ging 

naar Rome om met paus Gregorius II (715-731) te praten over zijn rol in de 

missie. Paus Gregorius II erkende Bonifatius als missionaris en stuurde hem op 

zending naar de nog heidens gebleven Germanen. Daarnaast gaf de paus hem de 
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naam Bonifatius, die 'hij die het goede doet' betekent. Bonifatius keerde terug 

naar het gebied waar hij als missionaris begonnen was. Daar ging hij 

samenwerken met Willibrord, de bisschop van Utrecht. Aan deze samenwerking 

kwam een einde toen Willibrord hem wilde benoemen tot opvolger voor de 

bisschopszetel. Bonifatius, die missionaris wilde blijven, weigerde dit.  

In 722 ging Bonifatius voor de tweede maal naar Rome, waar hij door paus 

Gregorius II benoemd werd tot missiebisschop. In tegenstelling tot een gewone 

bisschop kreeg hij geen vaste standplaats, maar een missiegebied toegewezen. 

Daarnaast gaf de paus hem een aanbevelingsbrief die hem toegang verschafte 

tot het Frankische hof. Dankzij de steun van de Frankische hofmeier Karel Martel 

kon Bonifatius zijn missiewerk op een krachtigere manier voortzetten. Hij stichtte 

vele religieuze instellingen, zoals het klooster in Fulda, en reorganiseerde de 

Frankische en Duitse kerkstructuur. Daarnaast haalde hij de banden aan tussen 

de Heilige Stoel en de Frankische macht. Als erkenning voor deze 

verdienstelijkheden, werd Bonifatius in 732 door paus Gregorius III (731-741) 

tot Aartsbisschop (zonder zetel) benoemd. Dit gaf hem het recht en de roeping 

anderen tot priester te wijden.  

Bonifatius ging in 737 voor de derde keer naar Rome, ditmaal om met de paus te 

overleggen over een mogelijke opvolger. Bonifatius vond namelijk dat hij te oud 

werd en dat hij al lang genoeg bisschop was geweest. De paus wilde hem echter 

nog niet laten gaan en gaf hem daarom een nieuwe taak. Hij benoemde 

Bonifatius tot legaat van de pauselijke stoel voor het hele gebied van de 

Germanen.  
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Ruim veertien jaar na zijn benoeming tot Aartsbisschop kreeg Bonifatius 

uiteindelijk in 746, toen hij ongeveer vierenzeventig was, een bisschopszetel 

toegewezen. Hoewel hij zijn oog in eerste instantie op Keulen had laten vallen, 

moest hij door heftige tegenstand van de clerus van Keulen, genoegen nemen 

met de bisschopszetel in Mainz.  

Op ongeveer 80-jarige leeftijd keerde Bonifatius terug naar Utrecht, om zich 

opnieuw aan de zending onder de Friezen te wijden. Hij wist dat zijn kans van 

slagen klein was, maar dat weerhield hem niet. Ondanks deze standvastigheid 

kreeg Bonifatius niet lang de gelegenheid zijn missie voort te zetten. Hij werd 

namelijk op 5 juni 754 op weg naar een doopfeest in Dokkum overvallen en 

vermoord. Hij heeft nog geprobeerd zich te verdedigen door met een boek de 

zwaardslagen op te vangen, maar dat mocht helaas niet baten. In de Hessische 

Landesbibliothek in Fulda wordt een boek met sneden bewaard, waarvan men 

denkt dat dit het bewuste boek is. Na zijn dood werd het lichaam van Bonifatius 

naar Mainz overgebracht en later in de kloosterkerk van Fulda bijgezet. Omdat 

zijn lichaam een grote aantrekkingskracht uitoefende op pelgrims, veranderde 

Fulda evenals Dokkum al snel in bedevaartsoorden.  

Dat Dokkum door de moord op Bonifatius een bedevaartsoord werd, is niet 

verwonderlijk. Ten eerste was Bonifatius als martelaar direct na zijn dood heilig 

verklaard. Ten tweede was hij ook niet zomaar een bisschop, hij was de bisschop 

die de Germanen had bekeerd en die ervoor gezorgd had dat het pausschap 

nauw betrokken raakte bij de ontwikkelingen in West-Europa. Hierdoor kan hij 

gerekend worden tot degenen die aan de bakermat stonden van Europa.  

De verering van Bonifatius ontstond reeds kort na zijn dood. Willibald, een van 

de opvolgers en biograaf van Bonifatius, beschreef een wonder dat aan 

Bonifatius wordt toegeschreven: het paard van de administrator Abba struikelde 

enige tijd na Bonifatius' dood op een terp, waarna daar volgens 

deze biograaf een zoete bron ontsprong.   

De naamdag van Bonifatius is zijn sterfdag, 5 juni. Hij wordt vaak afgebeeld als 

bisschop met een evangelieboek waar een zwaard doorheen steekt (met het 

boek zou hij zich hebben beschut tegen het wapen); met zijn staf doet hij een 

bron ontspringen. 

De verering in Dokkum kreeg na de Reformatie eigenlijk pas weer gestalte in 

1927 door de invloed van de karmeliet Titus Brandsma. In 1934 werd 

de Bonifatiuskapel gebouwd en werden er vanuit heel Nederland bedevaarten 

georganiseerd naar de kapel. Ook fietsbedevaarten.  

Bij deze traditie is onze school aangehaakt. In elk lustrumjaar organiseert het St. 

Bonifatiuscollege een bedevaart, per bus, auto en fiets naar de kapel in Dokkum 

en de deelnemers putten daar het water uit de Bonifatiusbron. Daarna fietsend 

terug naar Utrecht. Het water wordt gebruikt om een nieuw geplante boom in de 

tuin of binnenplaats van de school te voorzien van leven gevend water. 

Een verslag van de bedevaart volgt hieronder. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Terp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biografie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Naamdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reformatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Titus_Brandsma
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonifatiuskapel
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DEELNEMERS DOKKUMTOCHT 2022 

donderdag 1 & vrijdag 2 september 2022   

 

  Deelnemers Dokkumtocht 2022 

1 Rob ten Broeke 

2 Sophie Gort 

3 Frederique Heukens 

4 Ton Jansen 

5 Suze Klein-Gebbink 

6 Hester Kniep 

7 Peter Moerkamp 

8 Anne Postma 

9 Max Rothkrantz 

10 Quinn Stolwerk 

11 Eelco van der Wal 

 

De keramische kruik, naar ontwerp van Marianne van de Breeden,  

met een inhoud van 1 liter, 

voor het vervoer van “Het heilige bronwater”. 
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Donderdag 1 september 2022 

2.   De heenreis van Utrecht naar Dokkum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een belangrijke rol voor Rob ten 

Broeke, onze eerste chauffeur, bij het 

besturen van de bestelbus. 

In de bestelbus bevinden zich onze 

fietsen, de tenten en de overige 

bagage. 

Om 06:00 uur arriveert de touringcar 

van Veenstra Reizen. Om 06:30 uur 

vertrekken we richting Dokkum. Om 

09:00 uur komt de touringcar aan bij 

De Kapel.  

De bestelbus is goed herkenbaar aan 

het logo van Dokkumtocht 2022! 
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Om 06:00 uur in de ochtend worden door de rector van onze school, in hoogst 

eigen persoon, de hieronder afgebeelde voedselpakketten afgeleverd. Zij wenst 

ons daarbij een behouden en inspirerende bedevaart toe.  

 

 

De voedselpakketten voor, tijdens en na de tocht 
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4.   Dokkum.  

Dokkum is een oude vestingstad waarvan de wallen en bastions behouden zijn 

gebleven. In 1974 werd Dokkum als een van de eerste plaatsen in Nederland 

uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht. Dit heeft de sloop van vele oude 

historische gebouwen voorkomen. 

 

Dokkum in vroeger tijden 

 

 

Het huidige Dokkum 
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5.   De kapel & bron te Dokkum 
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Na een rondleiding door de kapel, volgt er een ceremonie in de Titus Brandsma-

zaal. Aansluitend gaan we naar de bron voor het vullen van de kruiken met “Het 

heilige bronwater”.  

 

 

De catacomben van de kapel 

 

De Titus Brandsma zaal 
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Standbeeld van Bonifatius bij de bron 

 

 

Het vullen van de kruiken met “Het heilige bronwater” 
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De kruiken zijn gevuld, de tocht kan beginnen! 
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6.   De fietsbedevaart van Dokkum naar Utrecht. 
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7.   De Knooppuntenroute van Dokkum naar Stavoren. 

 

 

Om 10:00u vertrekken we vanuit Dokkum richting Leeuwarden.  

We fietsen over een afstand van 24,7 km langs de Dokkumer Ee, via Bartlehiem, 

naar Leeuwarden.  
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8.   Bartlehiem, de eerste tussenstop. 

 

 

Het beroemde Elfstedenbruggetje 
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9.   Leeuwarden.   

 

 

De Oldenhove in het centrum van Leeuwarden 

Omstreeks 12:00u komen we aan bij De Oldenhove in het centrum van 

Leeuwarden. 

 

Na een korte stop te Leeuwarden vertrekken we om 12:30u richting Bolsward. 
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10.   Bolsward. 

De stad van Titus Brandsma.  

De fietsafstand Leeuwarden – Bolsward bedraagt ongeveer 31,8 km.  

Om 14:30u arriveren we in Bolsward. 

Hier brengen we een bezoek aan de Broerekerk. Op 8 mei 1980 is deze kerk door 

brand verwoest.  
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11.   Stavoren. 

We vervolgen onze tocht over een fietsafstand van 28,6 km via Workum en 

Hindeloopen naar Stavoren.  

Vlak voor Hindeloopen laten we ons verrassen door “De wereld op z’n kop”! 
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Het vrouwtje van Stavoren 
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Uiterlijk 18:00u moeten we ons melden bij Rederij V&O. De veerboot vertrekt om 

18:25u met bestemming Enkhuizen.  

 

12.   Van Stavoren naar Enkhuizen. 
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13.   Van Enkhuizen naar ons onderkomen in Medemblik. 

Om 19:45u komen we aan in Enkhuizen. Vanaf Enkhuizen is het volgens Google 

Maps nog een uur en vijf minuten fietsen naar ons onderkomen op camping 

“Lodge 61” te Medemblik. 
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Op camping “Lodge 61” zijn drie safaritenten gereserveerd voor ons. 

 

 

 

Ook zijn er genoeg plekken beschikbaar om, voor wie dat wil, een 

eigen tent op te zetten. 
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Vrijdag 2 september 2022 
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14.   Hoorn. 

Op vrijdag 2 september 2022 vertrekken we om 08:30u vanuit Medemblik 

richting Hoorn. 

 

Aankomst in Hoorn 

 

De haven van Hoorn 
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15.   Van Hoorn naar Volendam. 

 

In Volendam stoppen we om te lunchen! 
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16.   Van Volendam, dwars door Amsterdam, naar Abcoude. 

 

Vanaf Volendam volgen we de voormalige Zuiderzeekust tot ongeveer 3 km 

voorbij Monnickendam. 
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Via Broek in Waterland bereiken we Amsterdam-Noord. 

We steken “Het IJ” over met de veerboot, naar het Centraal-Station. 

 

 

We fietsen langs de Amsterdamse grachten tot aan het Waterloopplein en het 

Stadhuis.  

Dwars door de Nieuwmarktbuurt, langs de Amstel, en zo richting Ouderkerk aan 

de Amstel. 
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17.   Ouderkerk aan de Amstel: 

In afwachting van het interview met RTV Utrecht. 

 

 

18.   Van Ouderkerk aan de Amstel naar Utrecht. 

 

De bestelbus wordt ontdaan van de posters die een nieuwe bestemming 

krijgen op de fietsen. 
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Dwars door Abcoude naar Loenen aan de Vecht. Vervolgens langs de Vecht door 

Breukelen, naar Maarssen tot aan de Bemuurde Weerd, om tot slot te arriveren 

aan de Notenbomenlaan te Utrecht! 

 

19.   Eind goed al goed. 
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20.   Tot slot: het formeel overhandigen van de kruiken. 

 

  


